
Feestelijke Paasdienst op 20 april 2025 in de Groene Tuinkerk  
Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn 
Organist: Wim Smit 
M.m.v. Gelegenheidskoor o.l.v. Wim Keijzer  
 
Voor de dienst:  
Lied 617, 1-5 De Heer is waarlijk opgestaan 
642, 1-5 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 
De paaskaarsen worden binnengebracht (diaken) onder lied 601, 1.koor 2.3 allen : Licht 
dat ons aanstoot 
 
Welkom door de ouderling   
 
Lied 630, 1.allen 2 koor , 3 allen Sta op – een morgen ongedacht 
 
Votum van vertrouwen, gesproken en gezongen (voorganger) met orgel  
Ik bid U aan o macht der Liefde die zich in Jezus openbaart. O helder Licht dat duister kliefde 
en blijde hope bracht op aard. Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde 
wederschenken.  
 
Groet 
 
Wat betekent Pasen voor mij? Een kort verhaal door Annette en Femke  
 
Koor: Mozart, Halleluja (canon)  
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 150a, 1, koor 2.3: allen:  
 
Gesprek met de kinderen, kindernevendienst  
 
Lied: Samen op weg naar Pasen (You tube) 
 
Gebed om verlichting 
 
Lied 632, 1: koor 2-3 allen   
 
Uitleg over het liturgisch bloemstuk 
 
Gedicht van Phil Bosman  Mathea  
 

Elke dag nieuw zijn . . . 
Nieuw ben je als je elke morgen verwonderd kunt zijn 
en dankbaar voor het licht van de dag 
Als je juicht omdat je ogen zien 



Als je glimlacht omdat je benen lopen 
Als je beseft wat je handen creëren 
Als je zingt omdat je hart klopt 
Nieuw ben je als je weet dat je leeft 
Als je beseft dat vandaag 
de eerste dag begint 
van de rest van je leven 
Nieuw ben je als je een verse kijk hebt op mensen en dingen 
Als je nog lachen kunt 
en genieten van de kleinste en gewoonste bloemen op je weg 

 
Projectlied op de melodie van lied 215 
 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
De steen is weg, het graf is leeg, 
zing mee met ons want Jezus leeft! 
Nu is het feest voor jou en mij 
want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 
 
Lezing uit Johannes 20, 11-18 (lector)  
 
Lied 637, 1: koor, 2-4 allen   
 
Overdenking 
 
Koor: Gloria a dios   
 
Lied 624, 1 .2.3  
 
(de kinderen komen terug)  
 
Gebeden, stilte, Onze Vader 
 
Lied 634, 1.2 U zij de glorie 
 
Zegen 
 
Lied Vrede zij u, (uit geroepen om te zingen) 1: voorganger, 2-4: voorganger en gemeente  
1. Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
 



2. Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
 
3. Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
 
4. Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
 
 
Uitdelen narcissen??  


